
Kerkbrief 5 april 2026 Dorpskerk Bathmen 
Eerste Paasdag

Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 8.45 uur een Paasontbijt
OM TE BEGINNEN 
Muziek Praeludium & Fuga G-Dur (BWV 541) - J.S. Bach (1685-1750) 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart  
voorbereiden op de dienst.  
Welkom - door de ouderling van dienst, ontsteken licht van de Paaskaars
Openingslied (staande) 630; 1, 2 en 3 ‘Sta op! Een morgen ongedacht’
Bemoediging - door de ouderling van dienst
o: Onze hulp is in de naam van de EEUWIGE 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
o:  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a:  en niet loslaat het werk van Zijn handen. 
Gebed van toenadering 
o:  Licht in onze wereld, stilte die ons zoekt, die ons hart opent en ruimte 

maakt. (…) Wees in ons kracht, hoop en warmte. 
a: En wijs ons de weg door uw Geest,  die ons levend maakt. Amen 
Zingen vervolg openingslied 630; 4 ‘Sta op! – Hij gaat al voor ons uit’
Groet - door de voorganger  
v: De vrede van de Heer is met u! 
a: Zijn vrede is ook met u. 
v: Wenst elkaar de vrede. (hierna zitten)  
Zingen lied 637 ‘O vlam van Pasen, steek ons aan’
Paaskaars; toelichting van de symbolen
Zingen (orgel en allen) lied 600 ‘Licht, ontloken aan het donker’, waarbij 
gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken aan het licht van de Paaskaars.
Zingen lied 624 ‘Christus, onze Heer, verrees’

RONDOM HET WOORD
Inleiding/ bloemschikking 
Gebed om opening
Eerste lezing: Matteüs 27: 57 – 66
Zingen lied 91a ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’
Paasevangelie: Matteüs 28: 1 - 10



Zingen lied 617; 1a, 2a, 6a, 8v, 9m, 10v, 11m, 14v, 15m, 16a en 19a ‘De Heer 
is waarlijk opgestaan’

Woorden bij het WOORD
Muziek Christ lag in Todesbanden - J.S. Bach (1685-1750) 
Zingen lied 642; 1a, 2a, 3v, 4m, 5v, 6m, 7a en 8a ‘Ik zeg het allen, dat Hij 
leeft’

GAVEN EN GEBEDEN
Diaconale mededelingen 

1. Kerk en diaconie 2.    Rode Kruis 
Miljoenen mensen worden ieder jaar slachtoffer van een natuurramp, gewapend 
conflict of een andere humanitaire ramp. Help deze mensen met een donatie aan 
het Rode Kruis. Dankzij uw donatie kan het Rode Kruis mensen in nood in binnen - en 
buitenland helpen. Samen herbouwen ze huizen na een aardbeving en verwoesting, 
slaan waterputten in tijden van droogte en helpen ze met medische zorg in 
conflictgebieden. Zo zorgt het Rode Kruis ervoor dat niemand alleen staat in tijden 
van nood. 
Collecte met muziek Andante (Voluntary I) - J. Stanley (1713-1786)
Gedachtenis
Gebeden: Dankgebed - Voorbeden, waarbij na elke intentie een kaarsje 
wordt aangestoken met het licht van de Paaskaars. Zingen lied 368f ‘God van 
leven en licht’. Stil gebed en Onze Vader

GEZEGEND VERDER
Zingen (staande) slotlied 634 ‘U zij de glorie’
Zending en zegen, beantwoord met zingen ‘Amen’ (3x)
Orgelspel Toccata (Symphonie V) - C.M. Widor (1844-1937)
-------------------------------------------------------------------------------------------

Na afloop is er koffie/ thee. Welkom!
Aan de dienst werkten mee
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